
Tjonger etappe 3 

 

Kijkpunten 

 

Kijkpunt 1: Mildam 

Net als Oldeberkoop ligt Mildam hoog en droog op een zandrug die parallel loopt aan de 

Tjonger. Waarschijnlijk was er voor 1408 al sprake van bewoning. Dat is ook geen wonder, 

want de plaats lag op een strategische plek aan de rivier de Tjonger en de Hessenweg van 

Noord-Duitsland naar Utrecht, nu bekend als de Schoterlandseweg.  

Dat bracht niet alleen een zekere welvaart met zich mee, maar zorgde ook voor strijdtoneel. 

Zo werden in het rampjaar 1672 de troepen van de bisschop van Münster door boeren en 

arbeiders bij de huidige Bisschoplaan met succes verslagen. 

In 1945 is in Mildam een felle strijd geleverd om het behoud van de brug over de Tjonger. 

Dankzij de zoon van de brugwachter, die de ontsteking onklaar maakte, is de brug niet 

opgeblazen en konden de Canadezen doorstoten om de rest van Friesland te bevrijden.  

 

Kijkpunt 2: Tjonger- of Schoterschans 

In 1299 stichtte de Duitse Orde in een bocht van de Tjonger bij het huidige Oudeschoot een 

klooster: het Schoterconvent. Monniken verzorgden er de zieke en gewonde deelnemers aan 

de kruistochten.  

Na de Reformatie werd op de fundernig van het verlaten klooster een schans gebouwd die 

de overgang van de Tjonger tegen aanvallen van de Spaanse soldaten moest beschermen. 

Van de schans rest alleen nog een funderingssteen die te zien is in de plaatselijke school. 

Daarnaast vormt de kling van een zwaard, dat bij de schans is gevonden, een tastbare 
herinnering aan de Tachtigjarige Oorlog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


