TWAALF APOSTELEN ROND DE
OUDE KERK IN EDE

De Oud Kerk in Ede is een rijzige laat-gothische kerk
uit de 15de en 16de eeuw. De kerk is gebouwd op de
plaats van een romaanse kerk, die in het jaar 1420 is
afgebrand. Rond deze monumentale kerk heeft een
muur gestaan. In deze muur waren zes doorgangen.
Aan weerszijden van deze doorgangen waren twaalf
horizontale beelden, gemaakt door door de beeldend
kunstenaar Eric Claus in opdracht van de gemeente
Ede.

Jaren geleden is de muur afgebroken en heeft men
bomen op het kerkplein geplant. Deze zijn inmiddels
groot. De kunstweken werden rond de Oude Kerk
geplaatst. Bovenstaande afbeelding laat de oude
situatie zien. De muur met de 6 doorgangen. De
teksten geven weer welke verhalen er over deze
apostelen in de seculiere geschiedenis rond gaan.

Onze wandeling rond de kerk begint bij de
hoofdingang in de toren en gaat rechtsom.

Bron: Folder -- Kunstrondom de oude kerk in
Ede -- Uitgegeven door de gemeente Ede
September 1994

1. Simon (de ijveraar)

Simon, ook wel Simon de Zeloot / Simon de IJveraar
of Simon Kananeils genoemd. Er is over hem weinig
meer bekend dan zijn naam.



Het voorwerp van Simon is de zaag. Hij werd als
evangelist doodgemarteld door hem middendoor te
zagen.

2. Johannes
Het voorwerp van Johannes is een gifbeker.

Een priester wilde hem doden, maar nadat Johannes
een kruisteken boven de beker had gemaakt, dronk
hij de beker zonder nadeige gevolgen leeg.

3. Thomas
Het voorwerp van Thomas is een winkelhaak.

Hij werd bekend om zijn twijfel. Een absoluut rechte
hoek verbeeldt zijn voorkeur voor feiten.

4. Judas-Thaddeus

Het voorwerp van Judas-Thaddeus is een knots,
waarmee hij werd doodgeslagen.

5. Bartholmeus

Een afgestroopte huis is het attribuut van
Bartholomeus. Hij werd gedood door hem levend de
huid af te stropen. Daarna werd hij onthoofd.

6. Paulus

Het attribuut van Paulus is het zwaard. Het zwaard
duidt op de onthoofding van Paulus.

7. Matthias

Een bijl is het voorwerp van Matthias. Door
onthoofding werd hij gedood.

8. Petrus



Het attribuut van Petrus is de sleutel. Petrus ontving
de sleutels van het Koninkrijk der

hemelen. Matthels 16 : 19 "En Ik zal u de sleutels
van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u
bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn;
en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen
ontbonden zijn."

9. Philippus

Het attribuut van Philippus in een (liggend) kruis. Hij
stierf de kruisdood.
10. Jacobus de meerdere

Het attribuut van Jacobus is een schelp. De St.
Jacobsschelpis al eeuwenlang het teken van de
pelgrim. Santiago (St. Jacob) de Compostelain
Spanje is één van de bekendste pelgrimsplaatsen.

11. Jacobus de mindere

Het attribuut van Jacobus de mindere is een
knuppel. Na eerst te zijn gestenigd, werd hij
vervolgens doodgeknuppeld.

12. Andreas

Het voorwerp van Andreas is een kruis. Na te zijn
gegeseld stierf hij aan het kruis.
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