
Kijkpunten Verdwenen Dorpen Geersdijk en Emelisse 

 

Kijkpunt 1 Geersdijk 

De kreek waar we langs lopen op de Willemspolderseweg herinnert aan het riviertje de 

Wijtvliet. Deze smalle zeearm doorsneed tot het jaar 1350  Noord-Beveland en verdeelde het 

eiland in twee dijkgraafschappen: Beoosten en Bewesten Wijtvliet. Aan het water lag het 

gehucht Geersdijk dat in 1216 een zelfstandige parochie werd met een kerk waardoor het 

een dorp werd. Na de overstromingen in 1530 en 1532 en de daarop volgende inpolderingen 

werd het nieuwe Geersdijk op dezelfde plek herbouwd. Aan de monding van het Wijtvliet 

werd in 1808 een haven aangelegd voor het vervoer van suikerbieten. Nadat Noord-

Beveland met dammen en bruggen werd verbonden met de andere eilanden verdween het 

vervoer over water en namen vrachtwagens het over. Tegenwoordig wordt het haventje 

gebruikt voor de watersport. 

 

Kijkpunt 2 De toren van Kortgene   

De toren van de kerk van Kortgene overleefde alle overstromingen. Als een baken in zee 

hield hij stand. Bij de herbouw van Kortgene werd de toren rondom ingepakt met een tweede 

muur en werd er een nieuw schip aan aangebouwd. De klok met de naam Suzanne maakte 

de kerk compleet. Deze was bij de verovering van het schiereiland Noirmoutier in 1674 door 

admiraal Tromp als oorlogsbuit meegenomen uit Frankrijk en aan Kortgene geschonken. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de klok door de bezetters uit de toren gehaald om te 

worden omgesmolten in Duitsland. Tijdens de tocht over het IJsselmeer zonk het schip 

waarmee de toren vervoerd werd. Na de bevrijding is de klok opgevist en weer in de toren 

gehangen. 

Kijkpunt 3 Emelisse 

In het kader van de werkverschaffing kwamen bij het egaliseren van de “Emelisse weie” ten 

zuiden van Colijnsplaat vier bakstenen sarcofagen met skeletresten aan het licht. Later 

werden door een groep amateur-archeologen nog veel meer vondsten gedaan waaronder 

een zandstenen hoofdje. Het waren bewijzen dat op deze plek het dorp Emelisse had 

gelegen dat in 1530/1532 onder het slib was verdwenen. Emelisse was een vrij belangrijke 

plaats die al in 1216 als parochie wordt genoemd. Er was een armengasthuis dat bij het 

dichtbij gelegen nonnenklooster hoorde. Het was een handelsplaats met een markt en een 

haven. Na de verwoesting van het water is het plaatsje niet meer opgebouwd. Alleen de  

Emelisserdijk herinnert er nog aan. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


