
Verdwenen dorpen Schakerloo en Reimerswaal 
 
Kijkpunten 
 
Schakerloo 
 
Je zou het niet zeggen als je een rondje door het gehucht Oudeland loopt. In de 
dertiende eeuw was Schakerloo, zoals het dorp toen genoemd werd, een belangrijke 
plaats met een eigen bestuur met schout en schepenen. Het lag op het toenmalige 
eiland Oud-Schakerloo aan de Striene, een zijarm van de Schelde. 
Deze rivier was een belangrijke vaarroute tussen Antwerpen en Holland.  
Door de hertog van Brabant werd voor de doorvaart tol geheven. Na een nieuwe 
polder tegen het eiland was aangedijkt verzandde de Striene en was het gedaan met 
de welvaart van Schakerloo. De tol werd verplaatst naar de dijk langs de Eendracht 
en de mensen verhuisden mee naar het nieuwe stadje Tholen. Het eens zo 
bloeiende dorp werd een gehucht met de naam het ‘Oudeland van Schakerloo’. 
Tijdens de beeldenstorm in 1572 werd de kerk zwaar beschadigd en in 1590 
afgebroken. De stenen werden gebruikt voor de vestingmuur van Tholen. De toren 
bleef nog tot begin 18e eeuw op de heuvel staan, maar onderging toen hetzelfde lot. 
Wat nu nog rest is de terp met de begraafplaats en het stratenpatroon van de 
buurtschap Oudeland,    
 
Reimerswaal 
 
Als je op de Oesterdam staat kun je het je bijna niet voorstellen. Onder het asfalt ligt 
een oude stad begraven: Reimerswaal. Het was de derde stad van Zeeland, na 
Middelburg en Zierikzee. De stad was groot en welvarend dankzij de teelt van 
meekrap en het winnen van zout. Er was een bloeiende handel met Engeland, 
Frankrijk en het Oostzeegebied. 
Vanaf de 16e eeuw keerde het tij. Door zoutwinning was de bodem rondom de stad 
meer dan een meter gezakt. Zo kreeg het water van de Schelde vrij spel. 
Overstromingen en stormvloeden sloegen grote delen van het land weg. 
Reimerswaal kwam op een eilandje te liggen. De Tachtigjarige Oorlog bracht nog 
meer rampspoed. De Geuzen veroverden de stad en staken deze in brand. In 1631 
werden duizenden Spaanse krijgsgevangen op het eiland gevestigd. De 
Reimerswalers hadden geen zin in deze nieuwe buren en trokken weg naar het 
nabije Tholen. Nadat de Spanjaarden het eiland hadden verlaten werd het gebied 
overgegeven aan de golven. Reimerswaal was geschiedenis geworden. Maar de 
geschiedenis is niet vergeten. Sinds 2017 is de verdronken stad Reimerswaal een 
archeologisch rijksmonument. Bij de Bergse Diepsluis op de Oesterdam is een 
informatiepunt gekomen over de geschiedenis van de verdronken dorpen van 
Zeeland. 
 

 


