
Tholen etappe 5 Kijkpunten 

 

Kijkpunt 1: Stalland 

Stalland, zoals de Zeeuwen Sint-Annaland noemen, heeft net haar 550-jarig jubileum achter 

de rug. In 1475 gaf Karel de Stoute zijn nicht Anna van Bourgondië toestemming de schorren 

en slikken bij het eiland Tholen te bedijken. De ondernemende Anna stond bekend om haar 

inpolderingswerk en het stichten van dorpen. Ze ging voortvarend tewerk. 

Na een jaar werden de eerste dijken gesloten en gaf zij opdracht tot het bouwen van een 

ring-voorstraatdorp met de kerk in het midden en daaromheen een ring van huizen. Aan het 

eind van de Voorstraat lag de haven. Ze noemde het dorp Sint-Annaland naar de heilige 

Anna, schutspatrones van gehuwde vrouwen. Het ondernemerschap van Anna is nog steeds 

een groot voorbeeld voor de Stallanders. Dat blijkt wel uit het nieuwe couplet van het  

Stallandse volkslied met daarin de historische spreuk: ‘Altyt bet groeyède’  wat zoveel 

betekent als: steeds groeiende, altijd beter worden. 

Kijkpunt 2: Meekrap 
Sint Annaland is vanouds een agrarisch gebied. Veel boeren verbouwden meekrap. Al gauw 
groeide daaromheen een hele industrie. In het dorp stonden meestoven, waarin de wortels 
van de meekrap werden verwerkt tot rode kleurstof. Een groep boeren had meestal 
gezamenlijk een meekrapstoof en vormden zo een soort landbouwcoöperatie.  
Toen men eind 19e eeuw ontdekte dat de rode kleurstof ook op een goedkopere synthetische 
manier kon worden geproduceerd, stopte de meekrapindustrie. Het ondernemerschap is 
gebleven en zit nog altijd in het bloed van de Stallanders.  
 
Kijkpunt 3: Roots van de Roosevelts 
‘Dorp van Roosevelt’ staat er op het plaatsnaambord van Oud-Vossemeer. Het dorp koestert  
nauwe banden met de bekende presidentsfamilie Roosevelt uit de Verenigde Staten. In het 
begin van de 17e eeuw emigreerde hun voorvader Claes Maartensz van Rosevelt met zijn 
vrouw Jannetje naar Nieuw Amsterdam, het latere New York. Waarschijnlijk vanaf het eiland 
Tholen, waar in de buurt van Oud-Vossemeer een stuk grond lag dat bekend stond als het 
Rosevelt. Het Wapenschild van de familie hangt nog steeds in het Ambachtsherenhuis, 
waarin het Roosevelt Informatiecentrum is gevestigd. 
In de tuin van de Hervormde Kerk staat het Four Freedoms Monument. Het kunstwerk 
verwijst naar de vier vrijheden van de mens die president Franklin D. Roosevelt in 1941 zijn 
State of the Union uitsprak. Vrijheid van meningsvorming, vrijheid van godsdienst, vrijwaring 
van gebrek en vrijwaring van vrees. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


