Wandelen door Bonhoeffers gedachtegoed
Wandeldag 2 B

Start: S-Bahnstation Nordbahnhof

Einde: S-Bahnstation Oranienburger Tor

Routebeschrijving

Neem op station Nordbahnhof de uitgang naar de Invalidenstrasse en ga linksaf de
Invalidenstrasse in. Wordt Veteranenstrasse. Loop door totdat je voor de Zionskirche staat.

In deze kerk werd Bonhoeffer benoemd als hulpprediker. Hij kreeg zo'n 50 jongens uit de
arbeiderswijken onder zijn hoede om catechisatie aan te geven. Om meer tijd en aandacht
aan hen te kunnen besteden ging hij in de buurt van de Zionskirche wonen. Ze konden altijd
bij hem terecht. Ook ging hij met ze kamperen. Zo wist hij deze probleemjongeren voor zich
te winnen en kwamen zij zelfs tot het doen van belijdenis.

Bij de kerk staat een bronzen monument voor Dietrich Bonhoeffer. Aan de voorkant heeft de
sculptuur de vorm van een kruis. De zijkant toont een geknielde houding.

Links van de sculptuur, tegen de kerkmuur aan, is een gedenkplaat bevestigd.

De kerk is dagelijks geopend en wordt geleidelijk aan gerenoveerd. Op de muur achter in de
kerk is informatie en hangen foto’s over de geschiedenis van de kerk en over Dietrich
Bonhoeffer.

Als besluit van onze tweedaags wandeling door Bonhoeffers gedachtegoed bezoeken we de
Dorotheenstadtische Begraafplaats. Vanaf de Zionskirche lopen we dezelfde weg terug naar
station Nordbahnhof. Even daarvoor gaan we linksaf de Gartenstrasse in. Aan het eind
rechtsaf, Torstrasse. Op de grote kruising rechtsaf, Chausseestrasse. De
Dorotheenstéadtischer Friedhof vind je aan de linkerhand. Ga de begraafplaats op via de
poort bij nummer 126. De gedenksteen die onder meer geplaatst is voor Dietrich Bonhoeffer
ligt op Grabanlage 49. Volg het pad tot het einde. Onderweg kom je een Lutherbeeld tegen.
Aan het eind linksaf en doorlopen tot de gedenksteen. Op de steen staan ook de namen van
zijn broer Klaus en zijn twee zwagers Hans von Dohnanyi en Rudiger Schleier.

Na dit indrukwekkende slot verlaten we de begraafplaats en gaan rechtsaf naar station
Oranienburger Tor.



